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leder mag zijn eigen wijsheid hebben zeggen we wel, maar het is ook duidelijk dat als je dit
op een verkeerde manier gebruikt het een rechtvaardiging voor van alles kan zijn.

Dus ieders wijsheid als wetmatigheid lijkt alleen op te gaan wanneer iedereen het beste voor
elkaar voor ogen heeft. Dus niet alles kun je zo maar wijsheid noemen.

Wijsheid komt met de jaren zegt men ook wel. Dat verwijst naar de levenservaring die je
opdoet en of het je lukt om dat te sublimeren naar wijsheid. Dus wijsheid komt met de jaren,
maar niet vanzelf.

Dan is er de wijsheid die je in een pas geboren baby kunt waarnemen. Dat is een ander soort
wijsheid want het heeft niet tot nauwelijks levenservaring. Die wijsheid hangt samen met hoe
dicht je bij jezelf kunt zijn. Als je geboren wordt sta je superdicht bij jezelf, je hebt immers nog
weinig invloed van andere mensen en/of de wereld ondergaan. Een baby is dus niet wijs in
termen van een professor of levenswijze oudere, maar de baby is ontzettend wijs in de vrede
die het in zichzelf draagt en het onvermogen om kwaad te doen.

Dichtbij jezelf kunnen blijven is dus een cruciaal aspect van een wijzer wordend mens.

In het kleine kind kun je vaak de wijsheid waarnemen die het heeft om ongeremd onverwachte
vragen te stellen, of rake opmerkingen of observaties te maken die ons als volwassen mensen
bij tijd en wijle lijken te ontgaan...maar de wereld dwingt je om te overleven en soms
verdwijnt ook dat wijze vermogen naar de achtergrond. Een wijs mens verstaat nog steeds de
kunst om de juiste vragen op de juiste momenten te stellen...

Wie of wat bepaalt dan of iemand wijs is en of iets wijs is om te doen? Dat is geen goed of fout
kwestie. De redenen waarom je iets doet of nalaat bepalen dat.

We zijn met zijn allen van de menssoort Homo Sapiens Sapiens. Het Latijnse woord Sapiens
betekent wijs of verstandig. Dus Homo Sapiens Sapiens verwijst naar de denkende,
verstandige, wijze mens. Zelfs extra wijs t.0.v. onze gezamenlijke voorouders de Homo
Sapiens. Wijsheid is dus de naam van onze soort, met de kans om een stam van wijzen te
worden.

De vroeg-moderne mens vond volgens wetenschappers zo’n 5000 jaar geleden het wiel uit,
maar de modernste mens heeft inmiddels auto’s, computers en vliegtuigen. Echter technologie
alleen zegt niets over wijsheid. Het gaat erom wat we ermee doen.
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